
 4 mei 2013

Amsterdam, Borne, 
Elburg, Den Haag, 
Groningen, Tilburg
Intieme herdenkingen  
in joodse huizen

Vergeet hen niet.
www.openjoodsehuizen.nl  



Beekstraat 38
Voormalig woonhuis 
Mozes en Diena Vecht-van 
Hamberg
11.00 uur Juda Vecht en Willem van 
Norel, medewerker Museum Sjoel 
Elburg, over de familie Vecht
12.00 uur film Ilona Ptasnik, haar 
leven en haar juwelen over de 
kleindochter van Mozes en Diena 
Vecht
muziek: Black Flowers van Josef 
Malkin, op tekst van Ida Vos, door 
huidige bewoners familie Hutten
14.00 uur Willem van Dijk, 
medewerker Museum Sjoel 
Elburg, over Heintje van Hamberg en 
Joop Cohen
muziek: Black Flowers van Josef 
Malkin, op tekst van Ida Vos, door 

Op 4 en 5 mei 2013 organiseert het Joods Cultureel 
Kwartier in samenwerking met lokale organisaties 
en betrokken particulieren Open Joodse Huizen in 
Amsterdam, Borne, Den Haag, Elburg, Groningen en 
Tilburg. 
Er worden kleinschalige herdenkingen gehouden in 
huizen en buurten waaruit de joodse bewoners tijdens de 
Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd.
 
Op bijna zestig locaties in zes Nederlandse steden komt 
de geschiedenis tot leven. Verschillende sprekers, onder 
wie overlevenden, vertellen hun verhaal over vervolging, 
oorlog, verzet én bevrijding. Het gaat over voormalige en 
huidige bewoners, met foto’s, films, dagboekfragmenten, 
theater en muziek. Iedereen is welkom om te luisteren, 
mee te praten en te herdenken.
 
Uitgangspunt voor Open Joodse Huizen zijn de adressen 
en gezinnen die vermeld staan op het Digitaal Monument 
Joodse Gemeenschap in Nederland; een monument op 
internet om de herinnering levend te houden aan alle 
joden in Nederland die tijdens de Sjoa (Holocaust) zijn 
vermoord.

Kijk voor het volledige programma op  
www.openjoodsehuizen.nl

Het programma is gratis toegankelijk. Houd rekening met 
een beperkt aantal plaatsen. 

4 mei 2013  
Elburg

programma
huidige bewoners familie Hutten
15.00 uur Jetze Kuiper, 
medewerker Museum Sjoel Elburg, 
over de familie De Lange
muziek: klezmer, door muziek
ensemble Jofel

Beekstraat 19 
Onderduikadres  
Leny Duizend en Herman 
Löwenberg bij familie van 
Leijen
12.00 uur Willem van Dijk 
over Herman Löwenberg in 
aanwezigheid van Hilda van Leijen 
(dochter van de familie Leijen)
13.00 uur Willem van Norel over 
de buurfamilie De HondBeem
in aanwezigheid van Hilda van 
Leijen

Beekstraat 3
Onderduikadres 
Maud en Rita Peper
12.00 tot 16.00 uur, doorlopend 
programma 

In de kerk
Het landschap van de Shoah, 
foto’s van Mel Boas. Boas 
onderzoekt wat de rol van het 
landschap is in het herdenken van 
de jodenvervolging. Zijn foto’s 
zijn de verbeelding van zijn eigen 
zoektocht naar de plaats die de 
Sjoa voor hem inneemt. 

Op zolder 
Ondergedoken kinderen 
vertellen: fragmenten uit 
interviews met kinderen die in 

Elburg zaten ondergedoken, uit 
het Survivors of the Shoah Visual 
History Archive
(Let op: de zolder is slecht 
toegankelijk voor mindervaliden)

Graaf Hendriksteeg 2
Museum Sjoel Elburg
11.00 tot 17.00 uur, doorlopende 
vertoning van korte films (7 min.) 
in de filmzaal
Open Joodse Huizen Amsterdam 
2012, filmimpressie van de eerste 
editie van Open Joodse Huizen
Ilona Ptasnik – haar leven en 
haar juwelen, het meisje in de 
etalage van Museum Sjoel Elburg

Foto: Dick Prak



Vergeet hen niet.
www.openjoodsehuizen.nl 

Ook dit jaar roepen we alle bewoners van joodse huizen in 
heel Nederland op de herdenkingsposter voor het raam te 
hangen. Woont u in een huis waarvan de joodse bewoners zijn 
gedeporteerd? Herdenk mee en print de herdenkingsposter  
via www.communityjoodsmonument.nl/poster

Open Joodse Huizen Elburg is een project van het Joods Cultureel Kwartier  
en Museum Sjoel Elburg. 
Tevens met dank aan het Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven en alle 
locaties, sprekers en vrijwilligers.
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