
Joodse onderduikkinderen
in Weert en Limburg



uitnodiging

Programma

13.30 uur Ontvangst met koffie/thee en Weerter vlaai in bovenzaal

14.00 uur  Openingswoord door wethouder Coolen

14.15 uur  Muzikale intro door Luc van Gessel

14.30 uur  Onderduikverhaal door Herman Silbernberg

15.00 uur  Muzikaal intermezzo door Luc van Gessel

15.15 uur  Onderduikverhaal door Ernst van Gelderen

15.30 uur  Kaddisj door Hans Rosenberg

15.45 - 17.00 uur  Bekijken schilderijenexpositie van Herman Silbernberg 

 in benedenzaal met drankje.

Het gemeentebestuur van Weert heeft het genoegen u uit te nodigen 
voor de opening van de tentoonstelling en de lezingencyclus over:

joodse onderduikkinderen in Weert en Limburg

Deze opening vindt plaats op zondag 22 april 2012 om 13.30 uur
bij Gemeentemuseum Weert, locatie Tiendschuur.

de hel

Herman Silbernberg

In het vooronder van het 

schip de Zwaan in de haven 

van de Schipperskerk nabij 

Born.



Erfgoedcluster
Gemeentemuseum Weert
Locatie Tiendschuur
Recollectenstraat 5 Weert
Telefoon: (0495) 525610
www.erfgoedhuisweert.nl

Programma 13 - 28 mei

Zondag 13 mei 14.30 - 17.00 uur 
Ed van Thijn vertelt zijn onderduikperiode in Treebeek 

en Jack Aldewereldt over Brunssum.

Zondag 20 mei 14.30 - 17.00 uur 
dr. Herman van Rens over zijn promotie-onderzoek 

naar de Holocaust in Limburg.

maandag 28 mei 14.30 - 17.00 uur 
Eef Polak over haar onderduikperiode in Weert.

Margo Pinckaerts over haar boek ‘De Cirkel’.

Openingstijden
Dinsdag t/m zondag: 14.00 tot 17.00 uur.
Gesloten op maandag, Koninginnedag 
en 1e pinksterdag. Toegang is gratis.
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Eef en Sini Polak tijdens 

hun verblijf bij de  

zusters Ursulinen te 

Weert tijdens de 

tweede wereldoorlog, 

GAW: Album Ursulinen


