
Philippine de Ploeg 
Philippine de Ploeg werd geboren op 28 december 1885 in Amsterdam. Ze was naaister van beroep en werkte 
later ook als huishoudster. Ze was ongehuwd en de nicht van de broers Simon en Franz Weisz. Haar moeder was 
van Hongaarse afkomst en haar vader Nederlands. Allen waren volbloed Joden. De broers Simon en Franz waren 
Hongaren en vluchtten in 1912 vanuit Hongarije naar Amsterdam vanwege het antisemitisme in hun 
geboorteland. Philippine had een hechte band met de twee broers die haar neven waren. Ze kreeg in de jaren 
twintig vier kinderen: Fani, Debora, Jules en Betti. Jules was de zoon van Simon en Debora en Betti de dochters 
van Franz. Dat is gebleken uit later DNA-onderzoek in de familie. Het is niet duidelijk wie Fani's vader was, maar 
hoogstwaarschijnlijk ook Franz. De vier kinderen stonden bij hun geboorte in Amsterdam als gereformeerd 
ingeschreven. 
In maart 1943 werd Philippine in haar woning aan de Lekstraat 50 II in Amsterdam door de Duitse bezetters 
opgepakt en naar de Hollandsche Schouwburg gebracht. Op 20 maart 1943 kwam ze aan in kamp Westerbork. 
Daarna werd ze tijdelijk overgebracht naar kamp Amersfoort en teruggeplaatst in Westerbork. Op 18 januari 1944 
werd ze gedeporteerd naar het joodse getto Theresienstadt. Op de deportatielijst staat de aantekening: 
"Juedische Elternteile aus nicht mehr bestehenden Mischehen mit halbarischen Kindern." Vanuit Theresienstadt 
werd ze op 9 oktober 1944 gedeporteerd naar Auschwitz, waar ze op 11 oktober op 58-jarige leeftijd op brute 
wijze werd vermoord door de nazi's in de gaskamer. 
Franz Weisz werd slechts twee weken eerder op 30 september 1944 in Auschwitz vermoord. Simon Weisz 
overleefde de bezetting en stierf in 1980. 
Haar vier kinderen overleefden allemaal de Holocaust en kregen allemaal kinderen die op hun beurt weer 
kinderen kregen die ook weer kinderen kregen. Zo leeft Philippine en haar naam De Ploeg voort in haar talrijke 
nakomelingen. Haar leven en naam zijn niet vergeten! 
 
De namen Philippine de Ploeg en Franz (Ferenc) Weisz, de broer van Simon Weisz, zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Niet alleen omdat zij elkaar graag mochten en beiden zeer geliefd waren in de familiekring, maar 
vooral ook omdat zij beiden gelijktijdig dezelfde noodlottige weg moesten volgen, vanuit Amsterdam via 
Westerbork en Theresienstadt naar Auschwitz, waar beiden kort na elkaar om het leven werden gebracht. 
Volgens een overlevende die kort na de oorlog terugkeerde, zijn beiden in Theresienstadt met elkaar opgetrokken 
en gezien. Toen Franz op transport naar Auschwitz werd gezet, gaf Philippine aan hem te willen volgen, zich niet 
te realiseren, niet te weten waarheen hij was getransporteerd. De Nazis zetten haar op het volgende transport 
naar Auschwitz. 
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Stolperstein op 2 maart 2013 geplaatst bij de Lekstraat 50 II in Amsterdam 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Briefkaarten uit 1943 aan dochter Debora vanuit Kamp Westerbork  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Verklaring van de namen in de brieven: 

Debicam = Dochter Debora = Dori 
Fanikam = Dochter Fani 
Bettike = Dochter Betti 
Bruder = Zoon Jules (Indertijd opgenomen in Sanatorium)  
Simon = Simon Weisz 
Cor = verloofde van dochter Fani (Indertijd lid van de NSB) 

 
Brief van Philippine aan haar kinderen uit kamp Westerbork, 19 mei 1943 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Brief van Philippine aan haar kinderen uit kamp Amersfoort, 25 mei 1943 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Brief van Philippine aan haar kinderen uit kamp Amersfoort, 8 juni 1943 
 

 

 



Archiefkaart Philippine de Ploeg Gemeente Amsterdam 

 
 
 

Gezinskaart Philippine de Ploeg Gemeente Amsterdam 

 
 



Archiefdocument Getto Theresienstadt 
 

 
 



 

 
BETEKENIS CODES 
XXIV/2:  Aangekomen in Theresienstadt op 20-01-1944. 
551:   Administratienummer. 
Ep-1086:  Op transport gezet naar Auschwitz op 09-10-1944. Dit was het laatste transport. 

 
 
 
 
Paul de Haan, zoon van Debora Weisz-De Haan; kleinzoon van Philippine de Ploeg en Franz Weisz.  
Juli 2023 


